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Dit digitale blad is een raapsel van 
wetenswaardigheden en ongein betreffende de 
Koninklijke Marine en Koopvaardij uit het heden 

en verleden en is samengesteld door Arie 
Krijgsman verder genoemd, de redactie ! 

 

 
"De redactie is niet verantwoordelijk voor paginaôs van 
externe organisaties waarnaar verwezen wordt."  
 

 
" De redactie  geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van 
de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld." 
"Ook kan ik geen garantie bieden, noch aansprakelijk gesteld worden voor schade die, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de gepubliceerde 
gegevens" 

********************************************************  
 

   Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat 
een teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat   onze lezers respect 
tonen en niet lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar                                  
toestemming voor te vragen. 
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                                                             Hallo !.... 
Indien je het nog niet zou hebben begrepen, aanvaard dan deze goede raad ! 
Het leven is kort, profiteer er nu vané 
Schud alle sores van je af, mits dat nodig is en besef dat het veel leuker is om met je 
sobats te kunnen communiceren, of een verhaaltje te schrijven voor in ñten Ankerò, of een 
snuffel te pakken op een terrasje en mijmeren over daar waar je Roots zijn begonnen ! 
Let op de weegschaal, weeg het verschil tussen je verlangens en je behoeftené er blijft 
immers niet veel tijd meer over om te zwemmen in de haven of aan het strand in zee, het 
beklimmen van een berg, het bezoeken van een kroeg,  vriendschappen koesteren en van 
het leven te genieten. 
Profiteer van alles uit de buitenwereld, van de zon op je grijze geworden bolletje of 
inmiddels op je kale knar, de wind die deels verkoelen en soms snerpend door je lijf gieren 
soms met een dun laagje sneeuw, of een flinke regenbui. 
Deze dag is een dag die nooit meer terugkomt, misschien zou je dat ook niet willen, of juist 
wel! Maar weet wel voorbij is voorbij, het is geweest ! Denk eraan dat ook de ouderdom op 
een bepaalde dag zal toeslaan.  Vroeg of laat staat de man met de cirkel op de stoep, 
bedenk dan wel dat jouw leven, jouw leven is geweesté.. 
Deel deze boodschap met alle prachtige mensen in je levené.. 
Ik heb het net gedaan ! 
 

         
 
Beste lezers, 
 
Stichting NU of NOOIT houdt op zondag 2 september een riviercruise. Die is speciaal voor 
jongeren en ouderen afkomstig uit geüniformeerde kringen met een mentale en/of 
lichamelijke handicap. Meer informatie kunt u vinden op de website van de stichting:  
www.nu-of-nooit.com. Daar kunt u zich ook inschrijven en betalen (direct bij inschrijving). 
De tocht wordt gemaakt met de River Dream (rolstoeltoegankelijk). Maximaal kunnen 350 
personen deelnemen. Er is plaats voor u en/of uw partner/begeleider, maar vol is vol. In 
dat geval verschijnt daarover een mededeling op de website van Stichting NU of NOOT. 
De kosten voor deelname zijn ú 20,00 per persoon, inclusief catering. 
Het inschepen kan vanaf 09.00 uur en het vertrek is stipt om 10.30 uur. De terugkomst zal 
om circa. 17.00 uur zijn. 

http://www.nu-of-nooit.com/
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Mijnenbestrijdingssquadron 123 (uit het jaarboek KM 1966)  

 

Commandant: luitenant ter zee der eerste klasse E.J. Fraser  

 
In het squadron waren de volgende schepen ondergebracht: Hr Ms. Borne, Hr.Ms. 
Beemster, Hr.Ms. Bruinisse (tot 4 oktober), Hr.Ms. Beilen (tot 30 maart), Hr.Ms. Boxtel 
(vanaf 31 maart), en Hr.Ms. Blaricum (vanaf 7 september).  
 

Het squadron oefende het afgelopen jaar 
regelmatig op de Noordzee, Waddenzee en 
Zeeuwse wateren, met Den Helder als basis 
waarbij diverse Nederlandse havens werden 
bezocht.  
 
Uiteraard was de scheepshond ook van de partijé.. 
 
Van 28 februari tot 12 maart volgden de 
bemanningen van de schepen cursussen op de 
diverse scholen te Den Helder, hetwelk gevolgd 
werd door een week oefenen op de Mine 
Countermeasures Tactical Teacher te Oostende 
(van 14 maart tot 2 april) en een week opwerken 
met een Belgisch mijnenbestrijdingssquadron 
vanuit Oostende. 
In de week van 4 tot 8 april werd met het Belgisch 
mijnenbestrijdingssquadron 124 vanuit Den Helder 
opgewerkt.  
Van 3 tot 13 mei nam het squadron deel aan de 
Nato-oefening Wooden Walls.  
Van 9 tot 13 juni lag het squadron te Scheveningen 
ter opluistering van de maritieme dagen en ter 

deelname aan de vlootschouw op 14 juni voor de kust. 
 
Tezamen met het mijnenbestrijdingssquadron 205 werd van 22 juni tot 10 juni een bezoek 
gebracht aan Deense havens en geoefend in Deense wateren.  
Van 19 tot en met 21 juli lagen de schepen te Oostende ter opluistering van de Belgische 
nationale feestdag.  
Hr Ms. Bruinisse bracht op 23 juli een bezoek aan Bruinisse in verband met het jaarlijkse 
mosselfeest. Op 12 en 13 oktober werd deelgenomen aan de oefening Helmgras met 
marinierseenheden nabij Texel.  
Te Rotterdam vond van 31 oktober tot 4 november de halfjaarlijkse 
demagnetiseringscontrole plaats en aansluitend daarop tot 11 november werden 
geruiscontrolemetingen aan de schepen verricht op de meetbaan in het Haringvliet.  
Van 21 tot 26 november werd tezamen met het mijnenbestrijdingssquadron 127 een 
operationele veegopdracht uitgevoerd nabij het lichtschip Terschellingerbank. 
  
Als bijzondere opdrachten voor het jaar 1966 moge nog worden vermeld het maken van 
een vaartocht met leden van het Atlantisch jeugdverbond, op 21 april en met de president 
van het hoog militair gerechtshof op 19 september  



 

4 
 

Op 22 september werd demonstratie gevaren bij een bezoek van Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins Bernhard aan de mijnendienst. 
 

 
 
1966 Mijn diensttijd op Hr.Ms. Bruinisse (M856) ( Hofm 1 Sijbrand Kamer ) 
 
Op maandag 7 november 1965 meldde ik me na een driemaandse detachering op Hr.Ms. 
De Zeven Provinciën weer terug op de Mijnendienstkazerne voor vervolg van mijn 
walplaatsing met werkzaamheden 
als Hofmeester officieren. Dit 
duurde tot februari 1966 toen ik 
weer een varende plaatsing kreeg. 
Dit keer werd ik als Hofmeester 
officieren geplaatst op de in Den 
Helder gestationeerde (ex-USS 
AMS 168) mijnenveger Hr.Ms. 
Bruinisse (M856) van het Mbron 
123. Van die periode zijn weinig 
schokkende zaken te melden maar 
er waren toch ook wel een paar 
bijzondere gebeurtenissen.  
 
 
 
In het 2e weekend van juni had ik dienst maar op vrijdag kwam er bericht dat vissers voor 
de monding van de Nieuwe-Waterweg een mijn in de netten hadden gevonden. Zij hadden 
opdracht gekregen deze bezijden de vaargeul op een gemarkeerde plaats te stallen en de 
weekendbemanning van het squadron kreeg opdracht om met het schip van de wacht, 
Hr.Ms. Breskens ter plaatse te gaan om de mijn onschadelijk te maken. In de loop van 
zaterdagmorgen arriveerden we ter plekke en werd de locatie waar de mijn lag als snel 
gevonden. Duikers maakten de mijn onschadelijk waarna hij opgehaald werd om van 
springstoffen voorzien 
weer te water gelaten te 
worden. Even later 
verscheen na een druk op 
de knop een prachtige 
waterzuil als bewijs dat de 
operatie geslaagd was.  
 
Zo werd een saaie 
weekendwacht omgezet in 
een enerverende 
gewaarwording.  
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Nadat het karwei geklaard was voer de Breskens weer noordwaarts om ter hoogte van 
Scheveningen voor anker te gaan in afwachting van de rest van het squadron (Mbron 
123).  
Dat arriveerde laat in de maandagmorgen om een vlootschouw te oefenen. Op dinsdag 
zou namelijk voor de kust bij Scheveningen een grote Vlootschouw gehouden worden ter 
gelegenheid van de onthulling van het marine monument te Scheveningen door Koningin 
Juliana.  
 

 
Vrijwel de gehele vloot 
was aanwezig en de 
schepen voeren in 
kiellinie, aangevoerd door 
het vlaggenschip van 
Smaldeel 5, Hr.Ms. De 
Ruyter (1953-1972). 
Daarachter Hr.Ms. De 
Zeven Provinciën (1953-
1975) gevolgd door 
onderzeebootjagers en 
mijnenvegers.  
 
 
 

 
Alle bemanningen stonden aangetreden conform de paradeerrol. Het werd een zeer 
indrukwekkende dag met schitterend weer.  
Daarna volgde de zomerreis, door het Noord-Oostzee kanaal naar o.a. Kiel, Flensburg, 
Kopenhagen en Aarhus. En na het zomerverlof was er gelijk een binnenlands vlootbezoek 
aan Rotterdam en vandaar ging de reis binnendoor langs Dordrecht voor een 
weekendbezoek aan de plaats Bruinisse ter gelegenheid van de mosselfeesten die er op 
zaterdag gehouden werden. Zakken vol mosselen kwamen er aan boord en kookadviezen 
waren niet van de lucht.  
 
                                      
 
Na het weekend ging 
de reis, met voor 
velen een door de 
mossels een wat 
katterig gevoel via de 
Grevelingen weer 
naar Den Helder van 
waaruit met grote 
regelmaat 
veegopdrachten 
langs de noordelijke 
zeeroute werden 
uitgevoerd.  
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Begin oktober werd Hr.Ms. Bruinisse voor onderhoud uit de vaart genomen en tijdelijk 
vervangen door de Blaricum (M853). Eenzelfde AMS maar toch was het weer even 
wennen. Lang duurde dat niet want al gauw kreeg ik te horen dat ik weer op De Zeven 
geplaatst zou worden. Geweldig eindelijk weer varen op een groot schip met verdere 
reizen dan de kustgebieden rond Nederland. Merkwaardig genoeg heb ik altijd het gevoel 
gehad dat deze plaatsing, met het eind van mijn zesjarig dienstverband in het verschiet, 
een soort van poging was om mij langer bij de baas te doen blijven. Het is nooit en door 
niemand uitgesproken, maar toch é.  
 
 
 
 

Sijbrand Kamer,                                                                          
Hofmeester 1 

 

 
 
 
 
 
 
                          
 
                             
 
                            Zomaar een mooie plaatéé. 
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PEPPER POT 

 

Vast werken. We haasten ons om op tijd de sloep-naar-de-wal te halen. Met ons vieren 
hebben we afgesproken ergens naar toe te gaan waar we deze keer niet gestoord willen 
worden door janmaten die op luidruchtige manier en half dronken onze avond kunnen 
vergallen. 
Aan wal spoeden we ons naar de gereedstaande taxi's. We hadden de avond te voren te 
horen gekregen dat je in Port of Spain over de taxiprijs moet onderhandelen en een deal 
moet sluiten vóór je in de taxi zit. Dat hebben we in onze oren geknoopt en met de 
taxichauffeur hebben we onderhandeld over prijs en bestemming. Wij willen naar een 
bijzondere plek op Trinidad waar we geen mens van de boot tegen zullen komen, alleen 
locals. No problem sir. We rijden her en der, door nauwe straatjes en over open land. Na 
een tocht van drie kwartier rijdt de taxi een soort van haciënda op. Gebouwtjes links en 
rechts. In de vallende avond lijkt alles geweldig gaaf. Hij zet ons uit voor de poort en wijst 
ons de weg naar de ingang. 
Boven de poort hangt een bord met "Pepper Pot". Klinkt aantrekkelijk. Verder is er 
niemand te zien. Niet op het terrein voor de poort en ook niet op het binnenterrein van de 
haciënda. De chauffeur heeft zich aan zijn afspraak gehouden: geen marinemensen te 
zien! 
We naderen de ingang en zachte fluisterende muziek van een steelband verwelkomt ons. 
We betalen de entree en gaan naar binnen. Aardedonker lijkt het. We zien hooguit het licht 
van brandende kaarsen en we horen nog steeds die geweldig mooie sound van deze 
steelband. Langzaam beginnen de ogen aan het duister te wennen en beginnen we 
beelden te zien. En dan duurt het niet lang of we zien dat de gehele ruimte wit is van de 
janmaten!! 
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Van onze verslaggever 
 
Als het aan admiraal Rob Kramer ligt, dan zullen de nieuwe fregatten voor de Koninklijke 
Marine van Nederlandse makelij zijn. De commandant van de zeestrijdkrachten is daar 
een vurig voorstander van. Hij heeft zijn pleidooi ook aan de volksvertegenwoordigers 
overgebracht. Nederland vervangt vanaf 2024 zijn twee zogeheten multipurposefregatten, 
de werkpaarden van de marine. De vervanging is een project waarmee zoôn 2,5 miljard 
euro gemoeid is. Nederland trekt bij dit plan op met Belgi±. ĂMaar Nederland leidt het 
projectò, zegt Kramer. ĂIk ga er vanuit dat we dit in Nederland zullen aanbesteden.ò Dat 
betekent dat het Nederlandse Damen de schepen gaat bouwen, de radarsystemen van 
Thales komen en instituten als Marin en TNO bij de ontwikkeling betrokken zijn. De 
commandant van de zeemacht wijst erop dat het kabinet zich heeft voorgenomen de 
nationale industrie meer te beschermen door gebruik te maken van uitzonderingsgronden 
voor de Europese aanbestedingsregels. Bedrijven van strategisch belang, zoals in de 
defensie-industrie, hebben daarbij een streepje voor. ĂDe marine is als eerste klant bij 
innovaties altijd essentieel geweest voor de Nederlandse maritieme sectorò, zegt Kramer. 
ĂEn dat blijven we. Dat is cruciaal voor het voortbestaan van de Nederlandse militair-
maritieme industrie.ò  
 


